
   

 
 
Beste gemeenteleden, familie en 
vrienden,  
 
 
Lente, rust en heel veel groen…na een 
hele hectische drie maanden waarin ik 
de Children at Risk school hier op de 
basis mocht leiden, geniet ik nu van 
meer rust en ruimte. Ik word niet meer ’s 
morgens vroeg wakker met allerlei 
lijstjes in  mijn hoofd van dingen die ik 
allemaal moet doen en heb weer meer 
tijd om met ons gezin bezig te zijn.  

 
Zes verschillende culturen 
Na maanden van voorbereiden, bidden voor studenten en staff, brainstormen en plannen 
was op 8 januari de grote dag. We mochten 6 studenten verwelkomen uit 6 verschillende 
landen en culturen. 4 vrouwen en 2 mannen. Elk met hun eigen bijzondere verhaal dat 
hun naar deze school had toegeleid. Ook elk met een plan en een project dat ze in de 
cursus wilden voorbereiden.  
 
Het was erg mooi om met deze studenten op te lopen, ze te zien groeien en leren en ook 
genezing ontvangen door de lessen die gegeven werden en het werk van de Heilige 
Geest daardoor heen. Ik kijk terug op een hele mooie cursus en geniet van de berichten 
van de studenten nu ze aan het werk zijn in het veld.  
 
Met zijn allen in de bus! 
Op een koude februari ochtend stapten we met onze studenten in het busje van de basis 
onderweg naar Ter Apel. We hadden voor het eerst een mid-term outreach gepland in de 
CAR school om ook practisch aan het werk te gaan en de nood van de kinderen in 
Nederland te zien. We wilden heel graag iets doen voor de kinderen in het 
aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel en daar gingen we nu naar onderweg.  
 
Een oud medewerker van de basis hier, werkt daar voor stichting Gave en hij was onze 
contactpersoon. Tijdens de drie dagen daar mochten we mensen in het centrum 
bezoeken, deden we een outreach voor het centrum en organiseerden we een 
spelmiddag voor kinderen. Het was erg heftig en confronterend om te zien hoe mensen 
maar vooral ook de kinderen daar leven en te horen wat ze daar meemaken. We hebben 
gezien hoe groot de nood is om voor deze kinderen wat te doen.   
( de tekening hiernaast komt uit een journal van een student) 
 
Vive la France 
Om half 5 ‘s morgens ging de wekker, opstaan, koffie mee en daar vertrokken we met de 
auto richting Frankrijk. Op weg om oud collega’s uit Senegal te bezoeken. Na ongeveer 
elk dorp aan de west kant van Frankrijk te hebben gezien, kwamen we 17 uur later aan op 
onze bestemming. Les Sables-d’Olonne een prachtige streek aan de Atlantische Oceaan. 
We waren er vooral om onze vrienden te bezoeken wat maar goed was ook want het was 
verder erg koud en regenachtig.  
 
Het was goed om elkaar na meer dan 3 jaar weer te zien en terug te kjken op onze 
gezamenlijke tijd in Senegal en ook vooral om te horen hoe het nu gaat en elkaar te 
bemoedigen in alle toekomst plannen.  
 
We zijn dankbaar dat dit kon, dat ons autootje het ook aankon om al die kilometers te 
rijden en dat we als gezin deze hele roadtrip konden doen, met op de terugweg een 
uitstapje naar Parijs en sightseeing in Luxemburg.  
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Familie uitbreiding 
In december werd onze familie uitgebreid met nog een kleinkind. Marcos’ dochter Any 
kreeg toen haar derde kindje, een prachtig jongentje. Gelukkig waren er deze keer geen 
complicaties zodat ze snel weer naar huis mocht.  
 
Deze zomer is het alweer twee jaar geleden dat we uit Brazilië vertrokken. Dat betekend 
dat we onze familie al twee jaar niet hebben gezien. Deze zomervakantie willen we ze 
heel graag opzoeken. De tweeling van Any is dan inmiddels twee jaar en we hebben ze 
alleen maar als heel klein babietje gezien. We zien er erg naar uit om daar heen te gaan. 
De tickets zijn  verschrikkelijk duur, we hebben de helft bij elkaar gespaard, maar we 
bidden nog voor de tweede helft.  
 
Begin juli krijgen Hadassa en Ruben vakantie. Hadassa gaat daarna al naar het 4e jaar 
Havo en Ruben naar de 2e VWO. Ze doen het gelukkig goed op school, al vinden ze het 
zoals elke tiener, verschrikkelijk om er heen te gaan. We zijn dankbaar dat het goed met 
ze gaat en ze leuke vrienden hebben gevonden in Nederland.  
 
 
Mission festival 
7 juni vindt bij ons op de basis het mission festival weer plaats. Het thema dit jaar is Fired 
Up en dit jaar draait alles om opnieuw aangestoken worden in Gods aanwezigheid – en 
dat vuur meenemen de wereld in. Via de flyer hiernaast en de QR code kun je meer te 
weten komen over deze dag, Er zijn in ieder geval twee vieringen, ééntje ’s middags voor 
gezinnen en ’s avonds voor jongeren. Verder is er gezelligheid, koffie, thee en lekker eten. 
En het is een mooie gelegenheid om te zien waar wij nu wonen en werken. Dus van harte 
uitgenodigd.  
 
 
Tot slot willen we jullie heel hartelijk bedanken voor jullie voortdurende steun  
en gebed. Zonder dat kunnen we ons werk hier niet doen. 

 
Gods zegen en hartelijke groet, 
Marcos, Mariska, Hadassa en Ruben 
 
 
 
 

● Dank God voor een hele mooi  CAR school  

● Dank God voor zijn zorg voor ons in alles 

● Bid voor Marcos voor zijn theorie examen 

•Bid voor onze tickets naar Brazilië 

•Bid voor  een huis. 


