
  

Beste gemeenteleden, familie en 
vrienden,  
 
 
Een geur van ongewassen mensen 
vermengt met de geur van zeep en 
shampoo stijgt op naar het appartement 
waar de kinderen met school bezig zijn. Het 
is woensdagmorgen, en open huis. De 
mensen die op straat wonen, mogen bij ons 
komen om te douchen en te ontbijten maar 
eerst zingen we met elkaar en deelt iemand 
een meditatie.  

 
De laatste tijd komen er erg veel mensen naar ons open huis, soms wel meer dan 40! Na 
het open huis is er tijd om door te praten met de mensen die hulp willen, om bijvoorbeeld 
naar een afkickcentrum te gaan of om documenten aan  te vragen.  
 
Regelmatig mogen we iemand doorsturen naar een afkickcentrum en dan begint een lang 
proces van 9 maanden voor deze mensen. Het is vaak erg moeilijk en velen geven het 
snel op maar er zijn ook een heel aantal die doorzetten en dat bemoedigd ons elke keer 
om door te gaan.  
 
 
Straatwerk 
Voorafgaand aan het open huis gaan we dinsdagavond altijd de straat op. Op zoek naar 
mensen om uit te nodigen. Maar ook om contact met ze te houden, relaties te leggen, 
mensen te bemoedigen, het evangelie te verkondigen en met ze te bidden.  
 
Laatst liepen we over straat en kwamen we langs een groepje mensen, we zeiden gedag 
en liepen al door toen mijn oog viel op een man die wat aan de zijkant van dat groepje 
stond. Ik groette hem en vroeg hoe het ging en hij vroeg gelijk of we een afkickcentrum 
voor hem wisten. Hij was nog maar 10 dagen op deze plaats in de stad maar wilde er 
geen minuut langer blijven zo vreselijk was het daar volgens hem. Ik nodigde hem uit voor 
het open huis de volgende morgen.  
 
De volgende dag kwam hij naar het open huis en gelijk ’s middags mocht Marcos hem al 
naar een afkickcentrum brengen. Daar woont hij nu al bijna twee maanden maar hij heeft 
het zwaar. Willen jullie voor hem bidden dat hij, en al die anderen die we hebben 
doorgestuurd, het vol mogen houden en echt hun leven aan Jezus mogen geven.  
 
 
Casa Luzeiro 
Casa Luzeiro is een comunitycentre middenin de favela. Lang geleden heb ik hier mijn 
DTS gedaan en nu ben ik er even terug, elke maandagmiddag, om een meidengroep te 
draaien. De leidster van deze groep gaat trouwen en het team van dit huis verlaten. We 
zijn gevraagd om allemaal een beetje mee te helpen in dit huis wat nog maar een heel 
klein team heeft. En dus mag ik op maandagmiddag een meidengroep draaien van 
meiden van 8-12 jaar. Ik ben er nog maar net mee begonnen maar het is erg leuk om dit 
weer es te doen.  
 
 
Kampweekend 
Volgende week gaan we weer op kamp met de straatmensen. 5 dagen weg van de straat. 
5 dagen gevuld met aanbiddingsmuziek, gebed, bijbeloverdenkingen en ’s middags 
spelletjes. Een hele bijzondere ervaring voor de mensen van de straat, die soms nog nooit 
de stad uit zijn geweest, en voor ons. Een tijd waarin we de gelegenheid  hebben om deze 
mensen beter te leren kennen en waarin we ook bidden dat ze na dit kamp mogen 
besluiten om de straat te verlaten.   

 

Nieuwsbrief 46, Mei 2023 

 



Het kamp wordt volledig door giften betaald, wilt u hier nog aan bijdragen dan kan dat 
door een gift over te maken op de rekening van Stichting Costa Helpt ovv van Kamp. 
 
 
Naar Nederland 
Vorig jaar juni vertrokken we uit Senegal onderweg naar een jaar in Brazilië. Dat jaar loopt 
nu al heel snel ten einde. Nog 3 maanden te gaan en dan zijn we al in Nederland. De tijd 
lijkt tussen onze vingers weg te glippen. Een van de doelen om hier te zijn, naast dat 
Marcos voor zijn moeder wilde zorgen, was dat we heel graag het contact hersteld wilden 
hebben met zijn twee oudste dochters. Dat heeft erg lang geduurd, maar een paar weken 
geleden mochten we ze voor het eerst weer ontmoeten, samen met Marcos’ kleinzoon. 
Dat was erg bijzonder. Nu proberen we het contact weer op te bouwen. Marcos tweede 
dochter is in verwachting van tweelingen die in augustus geboren hopen te worden. We 
zijn heel blij dat we deze tijd met haar mogen meemaken.  
 
Verder werken we toe naar onze verhuizing naar Nederland. We zijn als staf aangenomen 
bij Jeugd met een Opdracht in Heerde en zullen daar vanaf september gaan werken. Het 
is voor ons erg spannend omdat het een erg andere omgeving en manier van werken is 
dan we gewend zijn. Het zal dan ook nog wel even zoeken zijn wat we precies daar  gaan 
doen. Wat ik al wel weet en waar ik erg veel zin in hebt, is dat ik daar mag gaan 
samenwerken met de Children at Risk school die daar gegeven wordt.  
 
Maar ook om van giften te leven in Nederland voelt erg spannend. We willen jullie dan ook 
echt vragen of jullie ons zouden willen blijven steunen bij het werk dat we daar gaan doen. 
Onze kosten zullen ook aanzienlijk hoger zijn dan hier in Brazilië. We hebben minimaal 
rond de 1700 euro per maand nodig. En we zullen zelf woonruimte moeten zoeken. Grote 
uitdagingen waar we jullie gebed en steun voor vragen.  
 
We zijn nog dringend op zoek naar huisvesting in de buurt van Zwolle/ Hattem/ Wezep/ 
Wapenveld. We willen hier graag wonen zodat Hadassa, die al op het Greijdanus zit, 
daar naar school kan blijven gaan en we toch niet te ver wonen van de basis van JmeO 
in Heidebeek.En verder zoeken we nog een school voor Ruben. Willen jullie met ons 
meebidden dat God hierin voorziet? En als u wat weet voor tijdelijk of langere tijd laat het 
ons dan a.u.b. weten.  
 
We willen jullie heel hartelijk bedanken voor jullie voortdurende steun  

en gebed. Zonder dat is ons werk hier niet mogelijk.  
 
Gods zegen en  hartelijke groet, 
Marcos, Mariska, Hadassa en Ruben 
 
 
 
 

● Dank God voor het werk dat we hier mogen 

doen en de mensen die we mogen bereiken 

● Dank God voor gezondheid en voorziening 

in wat we nodig hebben 

● Bid voor de mensen die we naar een 

afkickcentrum mochten sturen, dat ze het vol 

houden en Jezus mogen aannemen.  

•Bid voor het kampweekend, dat de mensen 

Jezus mogen leren kennen 

•Bid voor huisvesting in Nederland en 

genoeg financiële support voor deze komende 

tijd. 


