
   

 
 
Beste gemeenteleden, familie en 
vrienden,  
 
 
Sinds vier weken zijn de kinderen weer 
naar school na een heerlijke vakantie. 
Dit jaar ging het voorbereiden en 
schoolspullen kopen een stuk 
makkelijker. Een teken dat we al aardig 
ingeburgerd zijn na een jaar. De 
maanden voor de vakantie waren erg 
druk en hectisch met het leiden van de 
Children at Risk school en het was 

heerlijk om daarna vakantie te hebben, uit te rusten en tijd voor elkaar te hebben. 
 
 
Children at Risk school 
Van april tot juli hebben we de CAR school gehouden hier op de basis. Een cursus van 3 
maanden waarin we les geven over het werken met kinderen in risico situaties, zoals 
straatkinderen, vluchtelingen kinderen, kinderen in armoede en andere kinderen die op de 
een of andere manier het risico lopen om niet tot het doel te komen dat God met hun 
leven heeft. 
 
Het waren 3 drukke en soms heftige maanden. Waarin er hele leuke, mooie en ook 
moeilijke dingen gebeurden. We hadden 5 studenten uit 3 verschillende landen en 
daarnaast ook een heel aantal gasten die aan onze open weken deelnamen.   
 
Tijdens de afronding van de school waren er gelijk alweer aanmeldingen voor de volgende 
school die in januari 2025 begint. We rolden daarom vanuit het afronden gelijk door in het 
plannen van de volgende school. Gelukkig konden we tussendoor wel van een paar 
weken vakantie genieten maar op dit moment ben ik volop bezig met de voorbereidingen,  
 
We hebben aanmeldingen van studenten uit India, Afrika, Haïti de VS en Nederland. Voor 
niet iedereeen is het even makkelijk om hierheen te komen ivm visa en financiën. En ook 
zoeken we nog extra staf om de school te leiden omdat twee stafleden gestopt zijn  We 
vragen daarom ook jullie gebed voor deze studenten, nieuwe staf en de verdere 
voorbereidingen.  
 
Ons eigen wel en wee 
De drie maanden die ik bezig was met de cursus, van april tot en met begin juli, waren 
tegelijk ook drukke maanden voor ons als gezin. Allereerst kregen we heel mooi nieuws, 
Marcos ontving bericht van de IND dat zijn visumaanvraag is goedgekeurd. Hij heeft nu 
een visum voor 5 jaar. Met  dit visum kon Marcos eindelijk bezig met zijn nederlandse 
rijbewijs.  
 
Hij is erg druk geweest met het leren van de theorie. Het examen moest hij afleggen met 
een tolk, helaas heeft hij het theorie examen de eerste keer niet gehaald zodat hij hier 
weer opnieuw mee bezig moet.  
 
En verder was Ruben druk met het afsluiten van de basisschool, met een schoolkamp en 
een musical. We zijn blij dat hij de basisschool goed heeft afgesloten. Het was een heftig 
jaar voor hem. Hij kwam nieuw in een hele moeilijke klas maar hij heeft het goed gedaan 
en leuke vrienden gemaakt die mee zijn gegaan met hem naar het Greijdanus College. 

Eind juni is Marcos voor een paar weken naar Denemarken gegaan om daar op de basis 
van JmeO mee te helpen met de voorbereiding van het family camp daar. Aan dat kamp 
zouden 400 personen gaan deelnemen dus er was genoeg te doen. Toen Ruben en  
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Hadassa vakantie kregen zijn wij ook naar Denemarken gegaan om daar ook mee te 
helpen met het family camp. Het was een erge leuke ervaring om mee te draaien met dit 
kamp en om oude bekenden weer te zien.  

De leiders van de basis van Denemarken waren onze leiders in Recife, Brazilië, toen we 
daar werkten. Je kunt je voorstellen dat het erg leuk was om elkaar weer te zien. Ook de 
kinderen kwamen oude bekenden tegen. De kinderen van vrienden, ook uit Brazilië, die 
we nog kenden van onze tijd in Belo Horizonte. Na het family camp kwamen er nog 
vrienden en familie naar Denemarken en hebben we nog genoten van een mooie week 
vakantie. 

 
Een nieuw seizoen 
De herfst is sinds deze week losgebarsten met de eerste storm en we gaan zo ons 
tweede jaar in in Nederland. Somminge dingen zijn nu heel gewoon maar er zijn ook echt 
wel dingen die we blijven missen.  
 
Hadassa en Ruben zitten nu allebei op het Greijdanus College en zijn het jaar goed 
gestart. Vooral voor Ruben is het wennen dat hij nu huiswerk moet maken en voor toetsen 
moet leren.  
 
Marcos gaat de komende tijd bezig met Nederlands leren en moet ook het studeren voor 
zijn theorie examen weer oppakken. Verder draait hij hier op de basis mee in de Coffee 
Corner. En ook blijft hij doorgaan met engels leren. Wat hij mist is vooral practisch bezig 
zijn met mensen. De taalbariëre blijft daarin nog wel een probleem. Verder is zijn tweede 
dochter, die in Brazilië woont, in verwachting en zal de baby waarschijnlijk in november 
geboren worden. Marcos zal in december naar Brazilië gaan om zijn dochters, 
kleinkinderen en moeder te bezoeken en een aantal practische dingen te regelen zoals 
het verlengen van zijn braziliaanse rijbewijs.  
 
En ook zijn we nog steeds op zoek naar een huis. We mogen hier op de basis blijven 
wonen maar we willen eigenlijk zelfstandiger wonen en dichter bij Zwolle zodat de 
kinderen makkelijker op de fiets naar school kunnen. Ook hiervoor vragen we gebed. 
 
En dan nog iets.. 
Ondanks dat we nu in Nederland wonen, leven we nog steeds van giften en hebben we 
nog steeds een thuisfrontcommissie nodig om onze stichting te besturen. We zijn 
inmiddels alweer een jaar op zoek naar iemand die de financiën zou willen doen, het is 
niet heel veel werk maar moet wel gedaan worden zodat we onze ANBI status kunnen 
houden. Dus lijkt het je leuk dan kun je contact met mij opnemen of met iemand van de 
thuisfrontcommissie voor meer informatie. 
 
We willen jullie heel hartelijk bedanken voor jullie voortdurende steun  
en gebed. Zonder dat kunnen we ons werk hier niet doen. 

 
Gods zegen en  hartelijke groet, 
Marcos, Mariska, Hadassa en Ruben 
 
 
 
 

● Dank God voor ons eerste jaar in Nederland  

● Dank God voor het visum van Marcos 

● Bid voor Marcos voor zijn theorie examen 

•Bid voor de Children at Risk school, de 

studenten en voorbereidingen 

•Bid voor  een huis. 


